Margot Brouwers lezing: “Sterrenstof zijn wij”
Tijd: Woensdag 10 juni om 14.00 uur
Plaats: Openbare Bibliotheek Berkel-Enschot, Trappistinnentuin 77
Margot Brouwer (1989) studeerde natuurkunde en sterrenkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, promoveerde aan de universiteit Leiden en werkte als sterrenkundige aan
de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Vorig jaar verscheen het boek
“Sterrenstof zijn wij”, waarin Margot Brouwer verslag doet van een persoonlijke
existentiéle zoektocht en van het hoopvolle wereldbeeld waar deze zoektocht toe leidde.
Brouwers verhaal is een inzichtelijke synthese van mystieke spiritualiteit uit oost en
west, Spinoza’s filosofie en moderne natuurwetenschap. Spinoza is voor Brouwer de
sleutelfiguur als het gaat om de synthese tussen religie en wetenschap. “God of Natuur
is als een oneindige oceaan waar talloze golven in open- en ondergaan. Wij mensen —
en alle andere tijdelijke objecten zijn deze golven. We hoeven dan ook niet te sterven om
een ‘hemels koninkrijk van God’ binnen te gaan. Gods rijk is ons fundament in het hier en
nu. Onze diepste oefening is om elke dag die ultieme dimensie in onszelf te zien en aan
te raken.”, aldus Margot Brouwer.

Deze lezing wordt door de Spinozakring Brabant georganiseerd in samenwerking
met de Openbare Bibliotheek Midden Brabant. De entree bedraagt 12,50 Euro
(inclusief koffie)




